
Akklamatie na de voorbeden 

 
 

Offerandelied 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilig    291      uit de Marcusmis                 
(Daarna staan, ev. knielen) 

 

Acclamatie na de Consecratie 

 
 

 

Lam Gods    331                       uit de Marcusmis 

Communiezang 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Na de zegen: 
Mijn schild ende betrouwen   Dat ik toch vroom mag blijven, 

zijt Gij o God, mijn Heer;       uw dienaar ‘t aller stond, 

op U zo wil ik bouwen,           de tirannie verdrijven, 

verlaat mij nimmermeer.         die mij mijn hart doorwondt. 

10 januari 2021 

DOOP VAN DE HEER 

IN DE KERK VAN DE FRIEZEN 

www.friezenkerk .nl 

www.vriendenvandefriezenkerk.nl 

 

Eerste lezing:  Jesaja 55,1-11 

Tweede lezing:  1 Joh.5,1-9 

Evangelie:  Marcus 1, 7-11  

 

Intredezang   (479) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Bij wijze van Schuldbelijdenis 

  

Degenen, die niet ter Communie gaan, kunnen naar 

voren komen om een zegen te ontvangen. Als teken 

hiervan kan men een arm voor de borst kruisen.  



Heer, besprenkel mij met hyssop, dat ik rein word, 

Was mij dat ik witter word dan sneeuw.    (2x) 

 

God, ontferm U over mij in uw  

 barmhartigheid. Ps. 51 (50) 

 

Glorialofzang 

 

 

 

   
 

Psalm tussen de lezingen 

 

 

 

 

 
  * De Heer 

 
 

Alleluia   (allen gaan staan) 
                                                    M.    M.Wesselingh 

 
    Refr.Hal-le- lu- ja, halle-lu  -ja, hal-lelu     -ja, hal-le- lu- ja. 
 

V.  Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei: Zie, het lam Gods     

dat de zonde van de wereld wegneemt.    Joh.1,29 

 

Acclamatie na het Evangelie 

 
 

 

Geloofsbelijdenis       (allen gaan staan) 
Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van 

hemel en aarde? 

Allen:                   Ik geloof. 

Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze 

Heer, die geboren is uit de maagd Maria,  

die geleden heeft, gestorven en begraven is, 

die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand? 

Allen:                      Ik geloof.                                                                                                                                                
Gelooft u in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, de vergeving 

van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het 

eeuiwig leven? 

Allen:                     Ik geloof. 

 


