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Pr. Dankbaar, dat we genodigd zijn aan de tafel van de Heer, bidden we: 

 

1. Dat we vanuit de kracht van de Eucharistie mogen leven, voedsel voor 
onderweg, God onder ons aanwezig, brood ten eeuwigen leven. LAAT ONS 
BIDDEN EN ZINGEN. 
 

2. Dat het houden van een maaltijd ons steeds doet beseffen, dat we in alles van 
elkaar afhankelijk zijn, dat met het brood dat op tafel komt het brood van 
liefde en vriendschap gedeeld worden. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN. 
 

3. Bidden we voor de mensen die geen brood op tafel hebben, voor allen die zelf 
hun kost niet kunnen verdienen, dat zij geholpen worden. LAAT ONS BIDDEN 
EN ZINGEN. 
 

4. Dat we wijze mensen mogen zijn, die kunnen luisteren naar oud en jong en 
durven spreken van mens tot mens. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN. 
 

5. Bidden we voor zieken en gehandicapten, die het lijden van Christus in zich 
dragen, dat we elkanders lijden verlichten en draaglijk maken door oprecht 
medeleven. Eveneens voor de talloze slachtoffers in Oekraine-Rusland en 
Gaza-Israel-Libanon dat ze geholpen worden, dat de vrede spoedig mag 
komen. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN. 
 

6. Voor mensen die vóór ons geleefd hebben, onze voorouders en  allen die ons 
dierbaar zijn  en die uit ons midden zijn weggenomen, dat eeuwig leven hun 
deel moge zijn. Voor wie de dood vinden in oorlogsgeweld, - onder wie zovele 
jonge mensen, - dat hun sterven niet tevergeefs is, maar bijdraagt tot meer 
gerechtigheid en evenwicht tussen de volkeren. LAAT ONS BIDDEN EN 
ZINGEN. 
 

Pr.  Goede Vader wij danken u voor het brood dat leven schenkt én voor het brood 

dat eeuwig leven schenkt. Het eerste moge ons niet ontbreken voor dit leven, het 

tweede voede in ons het geloof en de hoop op blijvend leven bij U, die Vader zijt, 

Zoon en H.Geest en voor altijd leeft tot in de eeuwen der eeuwen, Amen. 

 


