
Voorbeden  

1 
Voor een nieuw besef dat kinderen mogen krijgen een geschenk is van God. 
 
2 
Voor troost aan al diegenen die geen kinderen kunnen krijgen. 
 
3 
Voor eerbiediging van elk menselijk leven in de moederschoot. 
 
4 
Voor de slachoffers van het oorlogsgeweld in Gaza en Oekraine en overal 
elders op de wereld. 
 
5 
Voor vrede op aarde en in eigen hart aan alle mensen van goede wil. 
 
6 
Voor de zielerust van Richard van Dijk. 


